
Reunie IJsselmeer 20 t/m 23-mei-2004 

Zoals gebruikelijk wordt de reunie weer gehouden tijdens het Hemelvaart weekend. 

Dit jaar wordt het noordelijk deel van het IJsselmeer opgesierd door de Compromis Club. 

Het is de bedoeling dat er verzameld gaat worden in Enkhuizen... 

De daar op volgende dagen zullen wij vertoeven in Hindelopen en Lelystad. 

Op deze dagen worden er wedstrijd(en) gezeild, tour gezeild, bijgepraat, nieuwe snufjes 

bekeken bij de buurman Compromis, gegeten, geborreld, geholpen met (klein) onderhoud, 

gezellig gedaan. 

Kortom een weekend dat je eigenlijk niet mag missen. 

Contactpersoon: Henk de Kroon 

Programma Reünie IJsselmeer 

Er wordt op donderdag 20 mei verzameld in Enkhuizen, Compagnieshaven. 

Volgens de waterkampioen de passantenhaven van het jaar 2003. 

In de haven liggen wij in de kom bij de kraan, bij binnenkomst dadelijk stuurboord houden. 

U kunt van een welkoms drankje genieten vanaf 20.00 uur in het verenigingsgebouw van de 

Watersportvereniging Almere. 

Op vrijdag vertrekken (losmaken) wij om circa 10.15 uur voor een wedstrijd richting 

Hindelopen. 

Start wedstrijd 11.00 uur 

Start bij boei EZ1-KG2 (52.43.10 N / 05.20.40 E) 

Vervolgens naar WP 8 (52.49.60 N / 05.09.00 E) ronden SB 

Finish H2-W1 (52.57.50 N / 05.23.40E) voor Hindelopen. (Afstand circa 22/23 mijl) 

Aan het begin van deze wedstrijd kan iedereen genieten van het Vogelrustgebied “De 

Kreupel”. 

Bij bijzondere windomstandigheden worden de rakken aangepast, dit zal donderdagavond 

worden besproken. 

Marifoon gebruik: bestaat er behoefte aan onderling verkeer, dan wordt kort op kanaal 16 de 

oproep "Compromisclub op 77" (of de scheepsnaam) geplaatst, waarna direct 

overgeschakeld wordt naar kanaal 77. In Hindelopen verblijven wij in de Marina. 

De havenmeester is van onze komst op de hoogte. Uiteraard mag een bezoek aan de dorp 

niet ontbreken. De liefhebbers kunnen ook naar het zwembad gaan. Ter plaatse bespreken 

wij hoe en wat. 

Zaterdag tourtocht naar Lelystad Flevo Marina. Het is verstandig om om circa 10 uur te 

vertrekken. 

Dan zeilen van boei H2-W1 (52.57.50 N / 05.23.40E) tot boei HR-B ( 52.35.20 N / 05.30.60E) 

... (Afstand circa 26 mijl) Wie legt de minste mijlen af ???? 

Hier gaan wij van de eerlijkheid van de compromiszeilers uit. De boeien naderen tot circa 10 

meter, de logstanden noteren en het resultaat, de afgelegde afstand, doorgeven aan Henk 

de Kroon (van de Marlien). Zaterdagavond diner in het restaurant van Lelystad Flevo Marina, 

aanvang 18.00 uur. Waar wij onder genot van een heerlijk Indonesisch buffet de reünie 

afsluiten. 

Tot slot hoop ik op een heel gezellig lang weekend. 

Namens het bestuur, 

Ron Braakman 

  



Verslag reünie Hemelvaartweekend door Lieke Idsinga   (C999 Ids - 2004) 

20 Mei was het weer zover. Onze Reünie startte dit keer in Enkhuizen in de 

Compagniehaven. 

Daar had de havenmeester de kom bij de kraan voor ons gereserveerd, wat geen 

overbodige luxe was met 31 schepen. 

Ondanks een behoorlijke westenwind verliep onze tocht zonder problemen. Eenmaal 

aangekomen bij het nieuwe sluizencomplex was het een waar pandemonium van door elkaar 

liggende / waaiende / varende en krakende schepen. Voor een nieuwkomer als wij een vrij 

onduidelijke situatie hoe je nu precies de sluis aan moest varen, maar daar hadden wij, zoals 

later bleek, tijd genoeg voor. 

Rond een uur of 3 waren wij in de haven en schoof de kom langzaam vol met Compromis 

schepen. 

‘s Avonds was er een welkomst in het gebouw van WSV Almere, waar Ron Braakman na een 

welkomstwoord, iedereen een mooi programma van de reünie (inclusief foto van het eigen 

schip) met schepenlijst deed toekomen. 

De volgende ochtend zouden we een van te voren opgegeven rak varen voor de wedstrijd. 

Willem van Wijngaarden zou dan alle gegevens via zijn computer verwerken en dan met een 

mooie lijst komen. Ware het niet dat het de volgende morgen helaas te hard waaide om dit 

plan te verwezenlijken. Dus zou een ieder op eigen koers naar Hindelopen vertrekken. 

Op 21 Mei stond er een behoorlijk harde wind en er moest flink gereefd worden om 

comfortabel de overkant te halen. Diverse schepen zijn teruggegaan, of naar Medemblik 

gevaren, omdat er medepassagiers zeeziek waren, of het gewoon niet meer leuk vonden. 

In Hindelopen waren dan ook inderdaad een stuk minder schepen, wat heel jammer was, 

maar zeer begrijpelijk. Voor de Kust van Hindelopen voer er nog een Platbodem bijna het 

strand op omdat hij door de harde wind werd weggezet. Maar met hulp van veel 

reddingsboten en stuurlui aan de wal kwam alles weer goed.  

De volgende ochtend waaide het nog steeds hard, 6 Bft. Er werd geen vermindering van 

wind verwacht. Onze voorzitter, Ron Braakman, heeft in overleg besloten om de Reünie af te 

blazen. 

Heel jammer maar wel juist. Daarna was iedereen even roerloos. 

Maar na wat overleg gingen er toch nog zo een 10 schepen richting Enkhuizen en de 

overigen naar de thuishaven of een andere bestemming. 

Bij het wegvaren in Hindelopen op zaterdag 22 mei kwam door, ongelukkige 

omstandigheden, Wies Smit van de Baloega met haar hand tussen het anker en een 

meerpaal terecht. 

Na te zijn verbonden door Richard de Schepper is 's middag in het ziekenhuis haar hand 

gehecht. Gelukkig is zij weer goed hersteld. 

Hanneke en Joop Bongaars zijn als enigen toch naar Lelystad gegaan en die hadden het 

laatste stukje 38 kn wind op de meter staan. 

Wat toch wel een beetje te veel van het goede was. 

De groep die naar Enkhuizen ging, heeft daar ook weer in de kom gelegen, waar Renz 

Pijnenborgh van de Zonnewind wel een heel vreemd kunstwerk op zijn boot had staan. 

De volgende ochtend om 10.00 uur maakte Renz bekend wat hij nu met dit kunstwerk op zijn 

boot moest. 

Na een demonstratie bleek, dat niemand het goede antwoord had gegeven. 

 

 

 



Het was nl. een "spiegel" van hout voor een rubberboot, die dat van nature niet had. 

 

Al met al een erg winderig weekend, wat allenschepen behoorlijk uit elkaar heeft gewaaid, 

maar hopelijk niet de clubgedachte! 

Lieke Idsinga, IDS (compromis 999) 

 

Klik hier voor de foto’s van de Reunie IJsselmeer door Renz Pijnenborgh 

Klik hier voor de foto’s van de Reunie IJsselmeer door Emmy Miltenburg 

https://www.compromisclub.nl/fotos/album-118
https://www.compromisclub.nl/fotos/album-119

