
Hemelvaartbijeenkomst in Zuid West 5 t/m 8-mei-2005 

Tocht naar Blankenberge Belgie (vrij gunstig met getij). 

Programma: 

Donderdag 5 mei 09.00 uur verzamelen Volkeraksluis zuid. 

Aansluitend tocht naar Roompot marina ca 30 mijl 

Vrijdag 6 mei 07.30 uur Roompotsluis --> Blankenberge ca 35 mijl over zee, aankomst ca 

14.00, `s avonds diner in Blankenberge 

Zaterdag 7 mei 09.30 Blankenberge via Vlissingen naar Veersemeer ca 25 mijl 

Zondag 8 mei 10.00 Veersemeer naar Volkeraksluis ca 30 mijl 

Voorwaarden: minimum deelname 5 schepen, redelijk weersvoorspelling voor tocht over zee 

Als alternatief kan een tocht naar Yerseke georganiseerd worden. 

Contactpersoon: Piet van der Kooij 

 

Verslag hemelvaart weekend Zuidwest – 2005 

Piet van der Kooij 

Op het laatste moment nog een vijfde aanmelding voor de tocht naar Blankenbergen van de 

Nirvana. Deelnemers zouden worden Lagune (C888), Ycompris (C999), Equinoxe (C999) 

,Nirvana(C909) en Seamar (C999). 

Bij verzamelplaats Volkeraksluis op donderdag 10.00, verscheen de Seamar als enige. Wel 

Loes CB (C777), maar die was op weg naar huis en bood ons als troost een kopje koffie aan. 

Het eerste gsm-telefoontje kwam van de Lagune, er stond te veel wind om mast te strijken 

voor de Moerdijkbrug, zegde met spijt af. Daarna een bericht van Nirvana met pech in zijn 

thuishaven, komt achterop als hij wist in welke haven we zouden overnachten.  

Daarna een telefoontje naar de Ycompris, die lagen al bij de Krammersluis, hadden de email 

verkeerd gelezen, afgesproken elkaar daar te ontmoeten. Equinoxe nog niets van gehoord. 

Op weg naar Krammersluis komen we hem tegen, gepraaid en in "kolonne" zeilend naar de 

Krammersluis waar ondanks de drukte toch vrij snel geschut kon worden en Ycompris ons 

verwelkomde. In overleg besloten naar Zierikzee te varen, Nirvana verwittigd, die zou volgen. 

Het was intussen hoogwater, met een stevige bries op kop en stroom mee toch behoorlijke 

golven tijdens laveren via Zijpe en Oosterschelde. 

In Zierikzee maakten we achter het bootje van de havenmeester een tochtje door de haven, 

we kregen uiteindelijk een plek toegewezen, waar we met vier schepen langszij konden 

liggen. De Nirvana arriveerde na 2 uur. Het weer was guur, weinig feestelijk, even bij elkaar 

gezeten, maar de meesten kropen snel onder de wol. 

Het weerbericht werd alleen maar slechter, dus het zeetochtje was definitief van de baan. 

Het alternatief was: Yerseke. Na de koffie op weg. Na LW en in 2 uurtjes voeren we voor de 

wind, meest 5 Beaufort, naar de beschutte jachthaven van Yerseke. 

Helaas moest, vanwege familie-omstandigheden, Margreet Molenaar de groep verlaten, wat 

de stemming wat deprimeerde. 

Niettemin kon iedereen 's middags zich vermaken in het dorp, waar een jaarmarkt gehouden 

werd en ringrijden als attractie te zien was. 

's Avonds in het druk bezette restaurant de Schelde gedineerd met de groep, wat op een 

prettige manier verliep. Aanvankelijk bestond het groepje uit aan het bestuur gelieerde 

deelnemers (alg bestuurslid, Duitse coordinator en coordinator Zuidwest), waar blijven de 

leden!  

De Nirvana hield de eer hoog.  



In de kuip van de Equinoxe 

nagetafeld (dikke truien 

aan) onder het genot van 

getapt Duits donker bier. 

 

 

 

 

 

 

 

's Zaterdags viel de groep eigenlijk uit elkaar. Afspraak was gezamenlijk richting Bruinisse te 

varen, waar 2 boten een langer verblijf zouden doorbrengen. Maar de Nirvana, wilde nog 

technische perikelen oplossen en bleef achter. Met drieën op pad. 

Volgens het weerbericht van 8.15 van post Wemeldinge was de wind Z en 2 bft. 

Doch een goed uur later, toen we uit de haven de Oosterschelde opvoeren, stond er 5 uit 

WZW. 

Dus flink tegen. 

De Equinoxe stampte op de motor direct richting Brabantswater (geul richting Keten), 

Ycompris en Seamar motorsailend en laverend tussen de boeien. Er waren windvlagen van 

7 bft, en Ycompris (met kinderen a.b.) en Seamar hielden het na een uur voorgezien en zijn 

de jachthaven van Wemeldingen binnengelopen. De Equinoxe nog geprobeerd via de 

marifoon te bereiken, maar dat mislukte: die stampte door. 

De Nirvana had het ook geprobeerd, maar was na een stranding bij een scheidingsboei net 

buiten de haven (bij LW) teruggekeerd naar Yerseke. Contact hadden we soms volop, en dan 

ging het weer verloren. Het dorp Wemeldingen was nog feestelijk versierd vanwege het ieder 

5 jaar terugkerend grootse koninginnefeest. 

Met buurtgemeenschappen worden dan prachtige, verschillende straatversieringen 

opgebouwden. Naar wij hoorden. En optochten georganiseerd. Waar vindt nog zulke 

gemeenschapszin elders in Nederland? Margreet herenigde zich weer met haar gezin. 

Zondags gingen de overgebleven schepen ieder zijns weg. 

Een verwaaid en koud weekend; het doel niet bereikt, maar gelukkig geen druppel regen en 

toch aangename sfeer in het groepje. 

Piet van der Kooij 

 

 


