
Reunie IJsselmeer 5 t/m 8 mei-2005 

Zoals gebruikelijk wordt de reunie weer gehouden tijdens het Hemelvaart weekend. 

Dit jaar wordt het zuidelijk deel van het IJsselmeer opgesierd door de Compromis Club. 

Het is de bedoeling dat er op 5 mei in de middag verzameld wordt in Lelystad, Marina 

Lelystad. 

Bij een welkoms drankje zal `s avonds het programma worden besproken. 

De daar op volgende dagen vertoeven wij in Muiden (Koninklijke) en Monnickendam. 

Tijdens deze dagen worden er wedstrijd(en) gezeild, tour gezeild, bijgepraat en nieuwe 

snufjes bekeken bij de buurman. 

Kortom een weekend wat je eigenlijk niet mag missen. 

Contactpersoon: Henk de Kroon 

 

Programma Reünie IJsselmeer 

Zoals gebruikelijk wordt de reünie gehouden met het Hemelvaart weekend. 

Dit jaar wordt het zuidelijk deel van het IJsselmeer opgesierd door de Compromis Club. 

Het is de bedoeling dat er op 5 mei in de middag verzameld wordt in Lelystad, Marina 

Lelystad. 

U bent vanaf 20.00 uur welkom in restaurant Scheepsrecht, op de 1e verdieping, om van een 

drankje aangeboden door de Compromis Club te genieten. Hier zal ook een toelichting op 

het programma worden gegeven. Uiterlijk donderdagavond dient de keuze voor het diner op 

zaterdagavond kenbaar te worden gemaakt. Bij het programma treft u hiervoor een formulier. 

Op vrijdag 6 mei, vertrekken (losmaken) wij om circa 10.00 uur voor een wedstrijd richting 

Muiden. Hiervoor ontvangt u een apart wedstrijdformulier op donderdagavond, dan zal ook 

worden afgesproken hoe wij gaan varen, welke rakken en onder welke condities. 

Marifoon gebruik 

Bestaat er behoefte aan onderling verkeer, dan wordt kort op kanaal 16 de oproep 

"Compromisclub op 77" (of de scheepsnaam) geplaatst, waarna direct overgeschakeld wordt 

naar kanaal 77. 

In Muiden verblijven wij bij de KNZRV. 

De havenmeester is van onze komst op de hoogte. Uiteraard mag een bezoek aan het dorp 

niet ontbreken. 

Een bezoek aan Muiderslot is mogelijk op zaterdagochtend vanaf 9.30 uur. Wij kunnen geen 

afzonderlijk rondleiding krijgen vanwege het Middeleeuwen feest. 

Zaterdag 7 mei hebben wij een tourtocht naar Monnickendam dat dit jaar 650 jaar 

stadsrechten heeft. 

Het is verstandig om circa 12.00 uur te vertrekken vanuit Muiden naar Monnickendam (ruim 

15 mijl). Dan zeilen van boei M2 tot boei MN1/GZ2. 

Wie legt de minste mijlen, uiteraard zeilend, af? 

Hier gaan wij van de eerlijkheid van de compromiszeilers uit. De boeien naderen tot circa 10 

meter, de logstanden noteren en het resultaat, de afgelegde afstand, doorgeven aan Willem 

van Wijngaarden. Het formulier hiervoor ontvangt u eveneens op donderdagavond. 

In Monnickendam nemen wij ligplaats in jachthaven Waterland. 

Zaterdagavond diner in het restaurant van De Volle Maan, in jachthaven Waterland, aanvang 

18.00 uur. Waar wij onder genot van een heerlijk diner afsluiten. 

Tot slot hoop ik op een heel gezellig lang weekend. 

Namens het bestuur, 

Ron Braakman 

 

 

  



Hemelvaart 2005 - kuitbeen gebroken 

Marianne Schram 

Beste clubleden, en natuurlijk vooral de (IJsselmeer) reüniegangers. 

Hemelvaart 2005 werd een dag om nooit meer te vergeten ... 

Na een fikse zeiltocht (qua weer dan), aankomst in Lelystad. Er waren al een hoop boten: 

een praatje hier, een praatje daar.  

Een nieuwe boot die gedoopt moest 

worden. 

Na de van tevoren klaargemaakte 

lasagne uit de oven, bijkletsen met een 

drankje van de club en tot slot nog een 

wijntje in een kleiner gezelschap op de 

Viskus. 

Daar werd het zo gezellig, dat ik me - bij 

gebrek aan dansruimte om samen met 

iemand te dansen -noodgedwongen heb 

gekwalificeerd tot paaldanseres… Tegen 

twaalven werd het tijd om op te breken, 

er werd voor de volgende dag zwaar 

weer verwacht, dus een beetje fit zijn 

leek wel zo handig. Vanwege het niet al te fraaie weer stond de kap op en moesten we ons 

de rits onderdoor manoeuvreren. Ik was de laatste, zette mijn voet in het gangboord 

(tenminste dat dacht ik) en slingerde me naar buiten. 

Het volgende moment zat ik volkomen verbaasd op mijn gat in het gangboord. Oké ik had 

natuurlijk wel een paar wijntjes op, maar ik kon toch nog wel op mijn benen staan? René 

hielp me overeind en vervolgens ben ik 2 boten overgeklauterd, op de 

Challenger netjes de luiken erin gezet, tanden gepoetst en het bed in. "Ik snap 

er niks van Koos, maar ik ben gevallen, mijn enkel pijn gedaan. Nou ja, zal 

morgen wel dik zijn". "Hm, ook suf, je krijgt geen wijn meer". Na een kwartiertje 

zoeken naar een goede lighouding ben ik in slaap gevallen. De volgende 

ochtend vroeg had ik na een sanitaire onderbreking wel een half uur nodig om opnieuw een 

goede houding te vinden zonder pijn. Mijn enkel was inmiddels dik en heel erg blauw. Maar 

de meeste pijn zat aan de buitenkant van mijn been onder mijn knie. "Ik weet niet Koos, ik 

geloof niet dat dit klopt, misschien moeten we een taxi naar het ziekenhuis nemen...?"  

Ik kon wel mijn tenen bewegen (dus niets gebroken?), het zal wel een zwaar gekneusde 

enkel zijn. Maar wat is dan die pijn daarboven, een gescheurde spier ofzo? 

Koos gaat naar het palaver, we hebben bedacht dat het misschien toch praktischer is om 

maar terug te varen naar Muiderzand en vandaar met onze eigen auto naar een arts te gaan. 

Biny komt nog even kijken naar mijn enkel. En als ik daarna weer terug wil draaien in bed is 

het onmogelijk om nog een houding te vinden zonder dat ik het uitroep van de pijn. Ineens zit 

ik tranen met tuiten te huilen "Koos, ik kan echt niet varen! Ik wil naar huis, regel iets!" Maar 

ja, vrienden zijn een paar dagen weg, de buren zitten met autopech, andere buren hebben 

we al een tijd niet gezien, schoonouders te ver weg, moeder te ver weg, ouders van Yvettes 

vriendje niet bereikbaar en dan... de moeder van Anouk haar vriendje. We hadden haar net 

de avond ervoor leren kennen toen ze Anouk en Pabe in Lelystad kwam brengen. 

Weer 2 boten over klauteren (met een gevoel of ik door mijn been heen zwik, niet mijn 

enkel), met hulp van Koos en Piet de steiger af strompelen en dan nog even wachten op 

Chislaine, de reddende engel die haar vrije dag voor me heeft opgeofferd. Zij eerst van 

Almere naar Lelystad, met Yvette en Yorick (de dochter van Sido en Biny lift en passant mee 

naar het station) weer naar Almere, langs de huisartsenpost voor een verwijzing (eigenlijk 

wilden ze me daar niet direct helpen omdat ik geen afspraak had gemaakt!), verwijzing voor 



een röntgenfoto en tenslotte: "U moet naar de spoedeisende hulp, het is gebroken! Gelukkig 

was het daar rustig, evengoed een half uur zitten wachten. En toen eindelijk het bed op met 

de aanwijzing: u mag er absoluut niet op staan hoor (oeps dacht ik, wat heb ik allemaal niet 

gedaan tussen gisteravond en nu? Gelukkig heb je op een boot veel steunpunten om de boel 

te ontlasten. 

Maar de boodschap die ik Koos kon doorbellen (hij voer de boot ondertussen samen met 

Anouk en Pabe terug naar Almere) was minder prettig: kuitbeen gebroken, enkelfractuur (de 

dwarsverbinding tussen kuit en scheenbeen) en eerst maar een week bedrust met een spalk, 

volgende week gaan we opereren: 2 schroeven in de enkel om e.e.a. te fixeren. Een dag of 5 

opname, geen gips (is beter zodat je kunt bewegen), maar 6 tot 8 weken geen belasting. 

Einde Hemelvaartweekend voor ons (Koos en Anouk hebben nog wel in Monnikendam 

meegegeten) en geen rondje Noord-Holland. Wel heel veel boeken gelezen, alle series van 

Cold Feet gezien, talloze computerspelletjes gespeeld en met vriendinnen geluncht. En ik 

ben natuurlijk ontzettend uitgerust. 

En zo is het inmiddels bijna 8 weken later. Sinds een week mag ik er op lopen (met 1 kruk) 

en woensdag 29 juni gaan de schroeven eruit. Met mijn enkel gaat het prima, de kuitbreuk is 

nog erg gevoelig. Het schijnt dat daar een zenuw loopt die nu geïrriteerd wordt door wat 

extra botaangroei. Het gevoel of je steeds met je been bij de tandarts zit. Ik hoop dat dat nog 

beter gaat worden. Afgelopen zondag ben ik voor het eerst weer op de boot geweest (alleen 

nog maar zitten hoor) en hebben we een rondje Pampus gedaan en met de Ids een wijntje 

gedronken (ik leer het ook nooit hè), maar ik ben goed de boot afgekomen. 

Toch jammer dat ik jullie allemaal maar zo kort gezien heb dit jaar, wie weet komen we elkaar 

nog tegen op het water. In ieder geval bedankt voor de leuke kaarten en jullie belangstelling. 

Tot ziens. 

Marianne Schram Challenger 

Klik hier voor de foto’s van de Reunie IJsselmeer door Emmy Miltenburg. 

 

 

https://www.compromisclub.nl/fotos/album-122
https://www.compromisclub.nl/fotos/album-122

